
DA'S M'N STADJEDA'S M'N STADJEDA'S M'N STADJEDA'S M'N STADJE

‘T-is zeuvenònderdfeftig jaore t’rug 

Òòns Roosendaol da wier gebóóre 

Wa gao’de tijd dan toch verrèkkes vlug 

Pluk de leut en laot oe eige óóren 

En zet dan trouw beloofd - Oe duimke aon oew ‘oofd - 

Komde gij hier ok vandaon, 

èt jouw wieg ier ok gestaon? 

Edde gij ut ok wir aon? 

Kunde zienge allemaol – 

‘Ik zijn ik van Roosendaol’? 

Nou dan zijde Tull’petaon 

Ik zeul - in - Roosendaol mee jouw 

En zijn - zóó- trots as unne pauw

Want al zijn ik weid van‘uis 

Da’s m’n stadje - da’s mijn thuis 

Priens Jan, de priens der priensen tull’petaon 

Die kon de leut, ‘óógerop stúúwe 

Maor priensen zullen kommen en wir gaon 

Kik maor es, dáár stao’d’n splienternúúwe 

Zeg oog’eid zeulde mee? – En witte wattie zee 
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